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ij spreekt geen woord over de grens, maar vertellen

doet onze berggids Franco honderduit. Over zijn

geboortestreek Valsugana, die hij veruit het mooiste
stukje Italié noemt. Weet u, daar kon hij nog wel eens gelijk
in hebben oolk.

Veel mensen rijden na de Brennerpas bij Trento gewocn rechrdoor
naar het zuiden, maar als je linksaf slaat kom je in het dal met de

fraaie naam Valsugana. Het heeft de vorm van een grote kwart cirkel,

die helemaal aan het eind bij Venetié uitkomt. Onderweg kom je langs
moole steden als Pergine, Borgo en Bassano del Grappa, en wellicht
klinken de meren van Levico en Caldonazzo aan het begin van het
dal ook bekend in de oren. De Brenta rivier is je vaste begeleider
omafwaarts, maar het loont om af en toe een zijdal in te slaan
Dolomieten zich in al hun pracht tonen.Wij hadden bij de VVV

4 dat er wandeltochten met berggidsen werden georganiseerd,

den wij op een vroege zomerse ochtend van onze camping naar
zdorp Castello Tesino. waar gids Franco ons al opwachtte.

Blik op Pergine door de gebrandschilderde ramen van het kasteel

Uitzicht

Franco bleek een echt natuurmens uit de streek, die alle planten en
dieren kende. Hij was getrouwd met een Britse, maar zijn Engelse
woordenschat beperkte zich tot de woorden ‘yes’ en 'no’, Gelukkig
beheersten wij voldoende Italiaans om zijn uitleg te volgen, Op die dag
stond een tocht door de Lagorai op het programma, het natuurgebied
aan de noordelijke kant van het dal. Franco leidde ons langs smalle
steile paadjes door het bos tot we op een hoogvlakte kwamen met
een fabelachtig uitzicht over het dal. Dat yond het lraliaanse leger in de
eerste wereldoorlog ook, want ze bouwden er een groot bastion met
kanonnen die de hele breedte van het dal bestreken. Af en toe kwamen
we langs een bewoonde berghut waar Franco natuurlijk een praatje
met de bewoners moest maken. Dat weet je van tevoren; praten is de
grootste hobby van ltalianen.




Bassano del Grappa

Het Valsugana beslaat twee provincies.Als je de Brenta stroomafwaarts
volgt kom je vanzelf van Trentino in de provincie Veneto. Daar moet
je even stoppen in Bassano del Grappa. Florence heeft zijn Ponte
Vecchio, maar Bassano heeft zijn Ponte degli Alpini, een volledig houten
constructie over de Brenta uit 1569 van meester-architect Palladio,
In het voorjaar bereikt het woeste smeltwater in de rivier zowat de
onderkant van de brug, maar door de veerkracht van het hout staat het
ding er nog steeds. Bassano is bekend om zijn majolica — het befaamde
geglazuurde aardewerk. En natuurlijk om de Grappa, genoemd naar de
‘huisberg' van Bassano. Dit (zeer) sterke anijslikeurtje wordt gemaakt
van druivenpulp en doet het goed op een terrasje rond een uur of vijf.
De Fransen hebben rend die tijd hun Pastis, die ongeveer hetzelfde
smaakt.

Gratis concert

Op een half vurtje lopen van onze camping aan het meer van
Caldonazzo ligt de hoofdstad van de regio, Pergine Valsugano. Hoog
boven Pergine bewaakt een majestueus kasteel de stad. Het is een hele
klim om er te komen, maar als je per se met de auto wilt kan dat cok:
het fraai gerestaureerde kasteel is tegenwoordig namelijk een hotel.
Gelukkig is het restaurant met de originele gebrandschilderde ramen
voor federeen toegankelijk. Je hebt er een schitterend uitzicht over
de stad en het dal. 's Avonds worden we in Pergine onthaald op een
serenade van het stadsorkest op het centrale plein voor het stadhuis.
De hele bevolking is uitgelopen voor het concerr, inclusief alle kinderen
en huisdieren zoals dat alleen maar in Iralie kan. Het is het sfeertje dat
een vakantie in dit land zo apart maakt zolang je maar niet tussen de
hossende Hollanders zit. Ondanks de nabijheid van zoveel campings
lijken we de enige buitenlanders op het plein. En wie komen we daar
weer tegen! Het is onze berggids Franco. die op de vrolijke menigte
wijst en ons begroet met: “heb ik jullie iets teveel gezegd! Dit is nou
het echrte ltalié. lets drinken?”

Tekst en foto’s Kees Bregman
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